
Ik heb gehuild, gelachen en gevochten
Ik lag in warme bermen en in gladde bochten

Ik hief het glas,
het viel in duizend scherven

Ik wist de grijze hemel
Toch weer blauw te verven.

Ben blijven pogen,
al verbranden al mijn schepen.

Ik heb gebaald,
gefaald en heb hem vaak geknepen.

Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten
Maar als ik ga,

dan zeg ik: “Dank u, ik heb genoten!”

Toon Hermans
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Wij ...

Mathias Aerts en Ellis Cools, zijn zoon en partner

Ilse-Rose Aerts, weduwe van Emile Coeck, zijn zus,

 Dagmar Coeck en Erwin Coeck, zijn nicht en neef,

Marie-Jeanne Goovaerts en Jan Van Gool,
mama van Mathias en haar partner,

hebben in beperkte kring afscheid genomen van Jacques
in het rouwcentrum Ceulemans op vrijdag 30 december 2022.

De asurne van Jacques zal in huiselijke kring bewaard worden.

Steunbetuigingen per post mag u richten aan:  Familie Aerts
p/a Begrafenissen Ceulemans  |  Ten Eekhovelei 206, 2100 Deurne

Digitale steunbetuigingen via www.ceulemansbegrafenissen.be

Hij heeft zijn ziekte moedig gedragen.

De heer
Jacques Aerts

Geboren in Antwerpen op 13 juni 1948
en ingeslapen in Mortsel op 22 december 2022.

Een welgemeende dank aan dr. Peter Demeulenaere
en het team van de palliatieve eenheid van het GZA Sint-Jozef

voor de menselijke en warme zorgen.


